
Dames en heren, 

 

Wat fijn om u hier vandaag te mogen verwelkomen bij dit symposium ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de VHVO. Een mijlpaal voor een vereniging die al een kwart eeuw laat zien wat 
er gebeurt wanneer mensen zich inzetten voor elkaar. In de uitnodiging stond het mooi verwoord: 

“Door kennis te delen en samen in gesprek te gaan, bouwen we aan sterkere verbindingen tussen 
vrijwilligers en professionals.” Dat is precies waar ik het vandaag met u over wil hebben. 

Aan het begin van mijn bestuursperiode heb ik 3 thema’s benoemd die voor mij richtinggevend 
zijn: PREVENTIE, VOOR ELKAAR en SAMEN. Vandaag komen deze 3 pijlers prachtig samen. 

 

1. Preventie als fundament 
Laat ik beginnen met het eerste thema: PREVENTIE 

Preventie is misschien wel het meest krachtige, maar tegelijk het meest onderschatte onderdeel 
van ons sociaal domein. Het gaat: 

- over het voorkomen van problemen, voordat ze ontstaan 
- over het versterken van mensen voordat ze omvallen 
- over het bouwen aan een samenleving waarin we niet pas in actie komen als het misgaat, 

maar waarin we vroegsignaleren, ondersteunen en verbinden. 

Vrijwiligers spelen daarin een cruciale rol. Zij zien vaak als eerste wat er speelt achter de 
voordeur, in de straat, in de vereniging. 

Professionals brengen kennis, structuur en continuïteit. 

Wanneer die 2 werelden elkaar versterken, ontstaat precies dat wat we nodig hebben: een 
preventieve beweging die dicht bij mensen staat. 

 

2. Voor Elkaar – omdat niemand het alleen hoeft te doen 

Mijn tweede thema is VOOR ELKAAR. 

Het gaat over de overtuiging dat we in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom niet langs 
elkaar heen leven, maar mét elkaar. Dat we oog hebben voor wie het moeilijkst heeft. Dat we 
elkaar vasthouden als het even niet lukt. 

De filmpjes met ‘good practicus’ die u zo meteen ziet, laten dat prachtig zien:  

- hoe vrijwiligers en professionals samen optrekken,  
- hoe kleine gebaren grote impact hebben 
- Hoe samenwerking leidt tot minder zorgvragen en meer kwaliteit van leven. 

Dat is Voor Elkaar in de praktijk! 

 

 

 



3. SAMEN – lokaal én regionaal 

En dan het 3e thema: SAMEN. 

Samenwerking stopt  

- niet bij de grenzen van een organisatie.  
- Niet bij de grenzen van een wijk 
- En ook niet bij de grenzen van een gemeente. 

We willen deze beweging – waarin vrijwilligers en professionals elkaar versterken – zowel lokaal 
als regionaal maken. Want de uitdagingen in welzijn en zorg worden groter, complexer en raken 
steeds meer domeinen. 

Dat vraagt om samenwerking  

- tussen organisaties,  
- tussen gemeenten,  
- tussen regio’s  
- en vooral: tussen mensen. 

Vandaag zetten we daar een nieuwe stap in. De toekomsttafels straks gaan over “Ik/Wij en de 
toekomst van de zorg”. Dat is precies de vraag die we samen moeten beantwoorden. Niet vanuit 
systemen, maar vanuit de samenleving die we willen zijn. 

Tot slot 

Ik wil afsluiten met een dankwoord. 

- Aan de VHVO, die al 25 jaar laat zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is. 
- Aan alle vrijwilligers, die met hun tijd en hart het verschil maken 
- Aan alle professionals, die elke dag opnieuw zoeken naar manieren om beter aan te sluiten 

bij wat inwoners nodig hebben 
- En aan u allen, omdat u hier bent om samen te bouwen aan een toekomst 

o waarin we preventief werken 
o Waarin we er voor elkaar zijn  
o En waarin we het samen doen. 

En voordat we zometeen doorgaan met het programma, wil ik graag een cadeau overhandigen 
aan de voorzitter van VHVO. 

Het cadeau is een houten tapas-plank, met daarop het logo van de gemeente Oisterwijk, het logo 
van de VHVO en de vermelding van het 25 jaar bestaan. 

Het is een klein gebaar, maar met grote betekenis. Want een tapas-plank gebruik je:  

- Om te delen 
- Om samen aan tafel te zitten 
- Om elkaar te ontmoeten 

En precies dat is waar onze beweging om draait. Preventief werken door: 

- Verbinding te maken 
- Voor Elkaar klaar te staan 
- En het Samen te doen. 



Deze plank staat symbool voor die gezamenlijk tafel waar vrijwilligers en professionals elkaar 
vinden en versterken. 

Dankuwel! 


